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Verwelkoming  
en naamopgave van de dopelingen 
 
Intrede   

In blind vertrouwen in God die ziet, 
geneest wat leeft aan pijn en verdriet.  
… zien met nieuwe ogen. 
 
In stormwind zoeken naar evenwicht. 
In duisternis een spoor van licht... 
... zien met nieuwe ogen. 
 
Een open Kerk en ook vandaag 
weer welkom zijn en iedereen graag… 
… zien met nieuwe ogen. 
 
Want zo heeft Hij het ons voorgedaan, 
en durven wij Gods wegen gaan. 
… zien met nieuwe ogen. 
 
Openingswoord 
Symboolmoment                   
Zingen om nabijheid 

Openingsgebed  

God van leven,  
Leer ons kijken met nieuwe ogen, 
naar de vergeten mens, de uitgeputte aarde, 
naar wat nu nog verborgen is,  
maar morgen mogelijk. 
Beroer ons hart.  Zet ons in beweging. 
Maak van ons mensen met een oog en hart 
voor elke medemens. 
Dat het gebeuren mag.   Amen. 
 



Inleiding op de lezingen  
Door te leren kijken met het hart en zonder angst, 
kiest de profeet niet de oudste of sterkste  
als koning, maar de jonge David.  
Ook in het verhaal van de blindgeborene gebeurt 
een merkwaardige omkering: de blinde ziet.  
De zienden niet, uit angst.  Een prachtig stukje 
evangelie dat duidelijk maakt dat 'zien' heel wat 
meer is dan 'niet blind zijn'. 
 
Eerste lezing   1 Samuel 16, 1b, 6-7, 10-13a 

Orgelmuziek   

Kindvriendelijk moment 

Evangelie     Johannes 9, 1- 41  

Homilie 

Geloofsbelijdenis (samen) 
 

Wij geloven in God, 
Schepper van de wereld en van ons, mensen. 
Een grenzeloos goede God, 
die met ons wil meewerken en meeleven. 
 
Wij geloven in Jezus Christus, 
die gestalte gaf aan Gods Boodschap  
van solidariteit en goedheid 
en ons op weg zette naar een wereld  
zonder grenzen. 
 
Wij geloven dat Gods Geest 
ons hierbij begeleidt en bezielt. 
Wij geloven in een geloofsgemeenschap  
van mensen die samen Kerk vormen, 
naar Gods model en Jezus’ voorbeeld. 
 
Wij geloven in Gods liefde. 
Dat wij ze zichtbaar kunnen maken, 
telkens wij grenzen openbreken  
en solidair zijn. 
 
Wij geloven dat we ons leven zinvol maken 
als wij Gods droom hier op aarde  
helpen realiseren. Amen. 
 
Zalving van de dopelingen 
 
Voorbeden 
We bidden voor al wie verantwoordelijkheid 
draagt in politiek, bedrijf of vereniging.  
Dat zij moedige beslissingen durven nemen die 
toekomstgericht zijn.  
Dat zij groeien in een houding van dienen in 
plaats van heersen en overheersen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wij vragen om alert te zijn als verlammende 
angst ons wordt aangepraat. 
Dat we net als Samuël, de kortzichtigheid  
voorbij, anders leren kijken en kiezen voor 
Leiders die niet nemen, maar zorg dragen. 

               Luister Heer    … 
We bidden voor de medewerkers van  
Africa Reconciled, partnerorganisatie van  
Broederlijk Delen: dat zij volhouden om  
te midden het gruwelijke geweld in Oost-Congo,  
jongeren bijeen te brengen in vredesclubs die 
kiezen voor actieve geweldloosheid. 

               Luister Heer    … 
Wij bidden voor onze geloofsgemeenschap  
hier ter plekke.  
Dat we goede voorbeelden zijn voor  
de kleine kinderen die ons zijn toevertrouwd. 
Dat we steun bieden aan mensen  
die het moeilijk hebben door ziekte of lijden. 
We bidden voor de families die afscheid  
moesten nemen van een geliefde (…). 
 
Kortom dat we blij zijn met wie blij is en mee 
treuren met hen die verdriet hebben. 

               Luister Heer    … 
We maken het even stil voor onze persoonlijke 
intenties … 
 
Heer, bedaar onze angst en  
schenk ons inzicht en nieuwe moed.  
Plant uw Geest in onze harten  
en steek kracht in onze handen. 
Dat alles heeft de wereld nodig. Amen. 
 
Offerande 
Dankjewel om  
onze geloofsgemeenschap  
een financieel duwtje  
in de rug te geven.  
Dit kan ook via je bankapp.  
Het bedrag kan je zelf aanpas-
sen.  
 
Gebed over de gaven 
Goede God, 
Gij gunt ons het goede. 
Aanvaard uit onze handen  
deze bescheiden gaven van brood en wijn 
en maak ons tot een gemeenschap, 
verbonden met U en met elkaar. 
Doe ons samenzijn in de geest  
van Jezus van Nazareth, 
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. 
 
Bidden bij brood en wijn van leven. 
De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren.  
Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer.  
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.  
Hij is onze dankbaarheid waardig.  



Ja, goede Vader, het is een feest voor ons  
U dank te zeggen en met Jezus voor U  
onze vreugde uit te zingen.  
Zoveel houdt Gij van ons, dat Gij  
voor ons deze mooie, wijde wereld hebt gemaakt.  
 
Zoveel houdt Gij van ons,  
dat Gij ons Jezus hebt gegeven, uw Zoon,  
om ons de weg te tonen naar U.  
 
Zoveel houdt Gij van ons,  
dat Gij ons samenbrengt in Hem  
als kinderen van één familie.  
 
Voor zoveel liefde willen wij U loven en prijzen, 
daarom zingen wij: 

Ja, gezegend is Jezus die Gij hebt gezonden,  
de vriend van arme en kleine mensen.  
Hij is ons komen tonen hoe wij van U  
en van elkaar kunnen houden.  
 
Hij heeft zijn heilige Geest beloofd,  
die met ons is van dag tot dag  
zodat wij leven van uw leven.  
 
(Laten we rechtstaan voor de instellingswoorden)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Hier herdenken wij, goede Vader,  
de dood en de verrijzenis van Jezus,  
de Redder van de wereld. 
 
Verhoor ons, Heer, onze God,  
deel uw Geest van Liefde mee  
aan allen die aan deze tafel aanzitten;  
dat wij ons verbonden weten, met de mensen 
van uw kerk, met onze paus Leo,  
met de bisschoppen en met allen  
die zich inzetten voor uw Koninkrijk.  
 
Vergeet niet hen van wie wij houden  
en evenmin degenen van wie wij  
niet genoeg houden.  
Herinner U allen die gestorven zijn  
en ontvang hen met liefde in uw huis.  
 
Breng ons bij U samen met de Maagd Maria,  
Moeder van God en onze Moeder.  
Dan zullen allen die vriend van Jezus zijn,  
U toezingen en blijven zeggen:  
 
Door Hem en met Hem en in Hem 
zal uw naam geprezen zijn, 
Heer onze God, almachtige Vader, 
in de eenheid van de heilige Geest, 
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Onze Vader 
 
Vredeswens                             
Als wij om ons heen kijken,  
zien wij dat vrede  
vaak ver te zoeken is.  
Jezus, Gij hebt altijd geprobeerd vrede te zoeken.  
Gij had respect voor iedereen. 
Ook mensen, die door iedereen verstoten waren  
hebt Gij aangesproken, de weg gewezen  
en doen zien. 
Leer ons die openheid te versterken.  
Een eigenschap die zo noodzakelijk is voor uw vrede.  
 
Die vrede van de Heer zij altijd met u.  
En geven wij die vrede van harte aan elkaar door. 
 
 
Communie     
 
Orgelmuziek  
 
 
 
 
 
 
Tekst om in stilte te lezen    —> 
 



Goed nieuws 
moet je niet alleen horen, 
je moet het ook aan den lijve ondervinden. 
Goed nieuws 
zijn mensen die elkaar goede ervaringen geven. 
 
De ervaring ‘er te mogen zijn’ 
en op elk moment toekomst te hebben. 
De ervaring dat iemand je graag ziet, 
hoe klein en kwetsbaar je ook bent. 

De ervaring ‘mee te tellen’. 
De ervaring dat leven mogelijk is 
zonder dat er slachtoffers vallen, 
zonder zondebokken 
zonder zwarte schapen. 
 
Goed nieuws 
is een goddelijke ervaring 
die alleen gebeurt 
als mensen ze geven aan elkaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slotgebed 
God en Vader, 
Als wij hier buiten gaan, 
geef ons dan de moed om van U te getuigen. 
Richt onze ogen en ons hart steeds meer  
naar U en naar elkaar 
Zegen ons met uw liefde en mededogen, 
zodat wij, op onze beurt, 
een licht mogen zijn voor anderen, 
zoals Jezus Messias, Uw Zoon en onze Broeder. 
Amen. 
 
Slotlied  strofen 2 & 3 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Zondag 22 maart: 
    10u30: Viering met vormelingen  
en jongerenkoor Mozaïek. 
 
    12u00: VLOS-Lunch  
in de Broederschool 
(Nieuwstraat 91). 
    €30 p.p. – €15 
 (<12 jaar / kansenpas).  
Inschrijven: telefonisch, 
per mail of via  
de website (03 766 29 13). 
 
 
Zondag 29 maart – Palmzondag: 
    10u30: Viering met palmwijding,  
aansluitend Tereken Overleg-t. (niet op 22 maart) 
 
 

Goede Week – vieringen in onze parochie 
 
Dinsdag 31 maart: Verzoeningsviering om 19u 
met gongmuziek door Piet De Smedt. 
 
Witte Donderdag 2 april:  
Viering met samenzang om 19.30u. 
 
Goede Vrijdag 3 april: om 14.30 u kruisweg met 
de hogere graad van de Heilig-Hartschool.  
Om 19.30 u viering met accordeonmuziek  
door Elke De Meester. 
 
Zaterdag 4 april: Paaswake om 20u  
met het St.-Ceciliakoor. 
 
Zondag 5 april: Paasviering met het huisorkest 
om 10.30u. 
Daarna paaseieren rapen in de tuin. 
 

Mededelingen 
 
Zending en zegen 

 

 

 

 

 

 


